Routes, netwerken
en verbindingen

De Open Monumentendagen (OMD) draaien dit
jaar om routes, netwerken en verbindingen. En
dat in het jaar waarin de Oosterspoorweg precies
150 jaar bestaat! Mooier kan het haast niet voor
Bussum. Meer nog dan andere plaatsen in het
Gooi profiteerde immers juist het kleine Bussum
van de komst van de spoorweg. Binnen tien jaar
verdubbelde het aantal inwoners van Bussum,

en dat zou de volgende decennia zo blijven.

In vijftig jaar zou Bussum uitgroeien van een
boerendorp van 1200 inwoners tot een bloeiende
forensengemeente van 24.000 inwoners. Op

een paar boerderijen na is vrijwel alles wat er in
Bussum te zien is op de een of andere manier
terug te voeren op de komst van de spoorweg. De
geschiedenis van Bussum valt grotendeels samen
met de geschiedenis van de spoorweg.

Daarom heeft de Historische Kring Bussum
eerder dit jaar, op 10 juni j.l., de echte geboortedag
van de spoorweg, een raamtentoonstelling
ingericht op het perroneiland van het station.
Daar wordt in woord en beeld beknopt de innige
relatie van Bussum met het spoor uit de doeken
gedaan. Als u die nog niet gezien hebt: ga even
kijken, de expositie blijft tot het einde van het jaar
beschikbaar.

Uiteraard gaan we in deze aflevering van Bussums

Historisch Tijdschrift dieper in op diverse aspecten
van het OMD-thema. Zo diep zelfs dat we ook
de volgende aflevering van Bussums Historisch
Tijdschrift, die in december verschijnt, aan dit
thema zullen wijden. Dat we er maar niet over
uitgepraat en uitgeschreven raken, bewijst wel
hoezeer het spoor de geschiedenis van Bussum
(en de gemoederen van de Bussumers) beheerst.

Het wonderlijkste is nog wel dat in 1874
vrijwel niemand dit zag aankomen — zeker de
oorspronkelijke Bussumers niet, die niet veel op
hadden met al die nieuwigheden. Stel je ook eens
voor: er wordt een spoorlijn aangelegd door je
achtertuin, er komt een station ver buiten het dorp
— eris niet eens weg naar toe. En binnen tien jaar
is je dorp ineens twee keer zo groot geworden - de
nieuwelingen zijn een heel ander slag mensen dan
je gewend bent! Er rijdt ook al een stoomtram door
heel het Gooi. Er wordt, pontificaal midden in het
dorp, een enorme kerk gebouwd. En een nieuw
gemeentehuis... Dat moet toch even schrikken zijn
geweest...

Lees met de ogen van de Bussumers van 150 jaar
geleden de artikelen in dit tijdschrift en probeer
je hun verbazing voor te stellen — dat is wat we
historische sensatie noemen.
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