
BANKETBAKKERS IN 1937. 

In het "Maandbericht, Officieel Orgaan der afdeeling Bussum en 
Omstreken van de Nederl. Vereeniging van Huisvrouwen" uit 
november 1937 trof ik een verslag aan van de viering van een 
jubileum. 

Deze vereniging vierde in dat jaar het zllveren jubileum. Dat 
werd gevierd in de grote zaal van Concordia. De ongeveer 500 
bezoeksters werden naast een kopje thee ook getrakteerd op 
lekkers dat de afdeling had gekregen van de volgende 
banketbakkers: 

Bakkerij Gooilaan 
Lucas 
Klasema 
De Jong 
Koning 
Kanneworff 
Lindeboom 3084 
Haykens 
Krab 
Drieman 
Bakkerij 't Spiegel 
Ten Haar 
Sikking 

gesorteerde koekjes 
gesorteerde koekjes 
jubileum-chocoladekoekjes 
zandgebak en borstplaat 
jubileumkoekjes 
gesorteerde koekjes 
Boerhaavekoekjes 
zandkoekjes 
zoute bombes 
petit fours 
speculaas 
slagroomsoesjes en borstplaat 
gesorteerde koekjes 

Veel ouderen onder ons zullen deze namen nog wel kennen, al is 
het reeds 57 jaar geleden. 

Ina de Beer 

BUSSUMS KERKGESCHIEDENIS. 

Al vele jaren wordt onderzocht hoe Bussum was en is, óók in 
sociaal perspektief, waarvan het kerkelijk gebeuren een aspekt 
is. 
Het dorp Bussum met circa 400 inwoners in 1820, is door de 
aanleg van de spoorweg in 1874 van Amsterdam naar Hilversum 
snel uitgegroeid tot een grotere gemeente. Veel forensen 
kwamen in Bussum wonen, wat met zich meebracht dat Bussum, 
begonnen als overwegend Rooms-Katholiek, in een bredere 
stroming kwam. 


