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Enige tijd geleden doken er in het gemeentearchief 

twee fotoboeken op uit het begin van de jaren 

twintig van de vorige eeuw. Ze bevatten tezamen 

een kleine zesduizend portretten van inwoners van 

Bussum, dat is bijna een derde van alle Bussumers 

van dat moment. Deze keer zijn het niet de 

voorname en machtige burgers die in beeld komen, 

maar krijgen we juist een dwarsdoorsnede van de 

hele Bussumse bevolking te zien.

Daarnaast bleek er een film te bestaan over 

de viering in Bussum van het regeringsjubileum 

van koningin Wilhelmina – zij zat in 1923, precies 

honderd jaar geleden, vijfentwintig jaar op de 

troon, een feit dat in heel het land uitgebreid werd 

herdacht. In Bussum werden op diverse plaatsen 

erebogen opgetrokken, onder andere aan het begin 

en het einde van de Nassaulaan. Er werd drie 

dagen feest gevierd, van woensdag 29 augustus tot 

en met vrijdag 31 augustus. Er was muziek op de 

Brink, er waren kinderspelen en sportwedstrijden 

op het gloednieuwe sportterrein aan de Meerweg, 

er werd gezongen voor het gemeentehuis, er was 

een bloemencorso op de Brediusweg, er was een 

‘optocht met bloemenhulde’ en het geheel werd 

afgesloten met een spectaculair vuurwerk op de 

Fransche Kampheide. De film werd gemaakt in 

opdracht van filmtheater Novum aan de Vlietlaan, 

zodat de Bussumers daar enige tijd later op het 

filmdoek naar zichzelf konden kijken.

Het programma stond uitgebreid beschreven in 

een boekwerkje van niet minder dan 64 bladzijden, 

met daarin de namen van alle achtenvijftig 

verenigingen die aan de festiviteiten deelnamen 

en de namen van de deelnemers aan de 

sportwedstrijden. Ook alle liedteksten stonden 

erin, met titels als ‘Holland is een heerlijk land’, 

‘Neerland en Oranje’, ‘Hollands glorie’ en het 

bekende ‘Wien Neêrlands bloed’. Het boekje geeft 

door de grote hoeveelheid advertenties ook een 

mooi beeld van de Bussumse middenstand.

De fotoboeken en de film waren voor de 

Historische Kring Bussum, opgericht in 1983, 

gerede aanleiding om het 40-jarig jubileum het 

thema Bussum 1923 mee te geven. ‘Bussum 

1923’ is dan ook de titel van de expositie die in 

september te zien is in de kapel van het voormalig 

klooster Mariënburg aan de Brinklaan nr. 82. 

Uiteraard wordt op die tentoonstelling aandacht 

besteed aan de fotoboeken en de film, maar 

daarnaast passeren vooral, in woord en beeld, 

diverse aspecten van het leven in het Bussum 

van die dagen de revue. Hoe woonde, bouwde, 

kerkte en winkelde de Bussumer van honderd jaar 

geleden? Hoe zag de plattegrond van Bussum er 

destijds eigenlijk uit? Waar sportte je, waar ging 

je naar school? Over al die onderwerpen zijn op 

de tentoonstelling veel foto’s met korte teksten en 

enkele video’s te zien.

Deze aflevering van Bussums Historisch Tijdschrift 

volgt de tentoonstelling op de voet. In het 

decembernummer komen we er bovendien nog een 

keer op terug.

Komt dat zien! De tentoonstelling wordt geopend 

op zaterdag 2 september om 12.00 uur en is 

vervolgens te bezichtigen op  2, 3, 9, 16 en 23 

september, steeds van 12.00 tot 16.00 uur. 

Het is tevens de laatste kans om de kapel van 

Mariënburg te bewonderen – na september zal de 

lang verwachte verbouwing van start gaan. 
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