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Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Eigenlijk was het om dat pensionaat 
begonnen: de bisschop van Utrecht wilde 
in het Gooi zo’n pensionaat, en daarom 
werden de zusters van de Congregatie van 
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort uitge-
nodigd deze taak op zich te nemen. In 

1881 waren er in Mariënburg 24 zusters en 
35 zogenoemde pensionaires.

Aanvankelijk speelde het leven van de 
zusters en de pensionaires zich vrijwel 

geheel af binnen de muren (en in de ruime 
tuin) van Mariënburg. Al gauw was er aan 
het klooster echter ook een kleuterschool 
verbonden en vanaf het begin van de 20ste 
eeuw verzorgden de zusters daarnaast een 
deel van het onderwijs aan de katholieke 
meisjesscholen in Bussum.

Vanaf het einde 
van de jaren vijftig 
werd het onder-
wijs overgenomen 
door niet-religieuze 
onderwijzers en 
onderwijzeressen. 
Kostscholen raakten 
uit de mode, zeker 
voor jonge kinderen. 
In 1968 werd het 
pensionaat opge-
heven. De zusters 
bleven nog wel op 
Mariënburg wonen, 
dat geleidelijk aan 
steeds meer het ka-
rakter kreeg van  een 
verzorgingshuis voor 

bejaarde religieuzes.
In 2015 vertrokken de schaarse overgeble-

ven zusters naar het moedergebouw van 
de congregatie in Amersfoort. 

Klooster/pensionaat
Mariënburg 

Nol Verhagen Ter gelegenheid van haar veertigjarig bestaan organiseert de Historische 
Kring Bussum een tentoonstelling over het Bussum van honderd jaar 
geleden in de kapel van klooster/pensionaat Mariënburg. Dit klooster is 
een van de oudste nog bestaande gebouwen in Bussum. Het werd gebouwd 
kort nadat de spoorlijn was aangelegd, tussen 1875 en 1881. Aan het klooster 
was een pensionaat verbonden, een kostschool voor katholieke meisjes van 
goeden huize.
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De chambrettes van de pensionaires

De studiezaal, deftig Salle d’étude genoemd




