
De Overtuin
De oudste speeltuin in Zuid, en waar-
schijnlijk in heel Bussum, behoorde bij de 
Gooische Boer, de welbekende uitspanning 
aan de Amersfoortsestraatweg. Net als de 
iets verderop gelegen uitspanning van Jan 
Tabak was de Gooische Boer een pleis-
terplaats voor koetsen, onderweg tussen 
Amsterdam en Amersfoort en ook halte-
plaats van de Gooische Stoomtram op de 
lijn Amsterdam-Laren. Eind 19de eeuw liet 
de eigenaar van de Gooische Boer aan de 

overkant van de Huizerweg een speeltuin 
aanleggen, die dan ook de Overtuin werd 
genoemd. De speeltuin was een geliefde 
bestemming voor uitstapjes en groepen 
kinderen kwamen van heinde en verre 
om de speeltuin te bezoeken (zie ook het 
artikel van Eric Bor in Bussums Historisch 
Tijdschrift nr. 1, 2021). Tijdens de oorlog 
werd de speeltuin gesloten en na de oorlog 
werd hij niet meer in gebruik genomen.

Het Laarderwegkwartier
Een andere speeltuin leidde een kortstondig 
bestaan op het driehoekige stukje grond 
dat tegenover de St.-Jozefkerk ontstond 

tussen de Laarderweg, de Dennen en de 
Ceintuurbaan, toen de Ceintuurbaan in 1953 
werd aangelegd. Eigenlijk was het een stukje 
niemandsland ten zuiden van het Bos van 
Bouvy. De Laarderweg, die aanvankelijk ter 
hoogte van de Hamerstaat overging in een 
zandpad, was zojuist doorgetrokken in de 
richting van de heide, om zo de in aanbouw 
zijnde Westereng te ontsluiten. De buurtver-
eniging van het Laarderwegkwartier vroeg 
de gemeente om op het braakliggende 
terreintje een speeltuin aan te leggen. Hoe-

wel daarvoor in het uitbreidingsplan geen 
ruimte was, kwam er op tijdelijke basis toch 
een speeltuintje. Het heeft dienst gedaan 
tot halverwege de jaren zestig, toen hier be-
jaardentehuis Antoniushove werd gebouwd, 
dat inmiddels ook alweer lang geleden is 
gesloopt. Het terrein werd in de jaren vijftig 
overigens ook gebruikt voor de kermis, het 
circus en voor Buwito, de manifestatie van 
de Bussumse Winkeliersvereniging.

Bosch en Hei – Heidezicht
En dan was er nog de tuin van Jacobus van 
Rosmalen, naast de molen De Wandelaar 
op de Bussumer Eng. 
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Van Rosmalen was in 1922 in Bussum 
neergestreken, waarschijnlijk vanwege 
zijn huwelijk met Maria Neeltje Langelaar, 
want hij trok bij zijn schoonvader in, aan 
Sint Janslaan 90, pal naast de molen van 
Bakker. Van Rosmalen  was ‘slooper’ van 
beroep. In 1923 richtte hij op het terrein 

naast de molen een speeltuin in, Bosch en 
Hei genoemd, hoewel in de jaren dertig in 
advertenties ook de naam Heidezicht al 
werd gebruikt. Eigenlijk was het meer een 
uitgaansgelegenheid, met een terras en 
een heuse uitkijktoren. In het weekend kon 
er worden gedanst op levende muziek.

Ook deze speeltuin werd in 1950 verdre-
ven door de oprukkende woningbouw. Van 
Rosmalen kreeg een stuk grond in pacht 
toegewezen aan de Randweg, waar hij 
zowel zijn slopersbedrijf als de speeltuin 
voortzette. Vooral het ezeltje-rijden was 
voor de Bussumse kleintjes een attractie. 

Maar in 1967 heeft Van Rosmalen er ge-

noeg van. De gemeente verhoogt domweg 
de pachtsom, het is veel werk (er staan 
op het terras wel 300 stoelen!), terwijl er 
nauwelijks iets aan wordt verdiend. De 
speeltuin wordt daadwerkelijk te koop 
gezet, maar kennelijk gaat de verkoop 
niet door. Langzaam raakt de speeltuin in 
verval. Bij het 60-jarig bestaan in 1983 is 
al de vraag hoe lang de speeltuin nog zal 
blijven bestaan. Het antwoord: tot 1992, 
want dan wordt hij gesloten omdat de 
attracties zijn afgekeurd. Toch duurt het 
nog tot 2007 voordat het vervallen boeltje 
definitief wordt gesloopt, om in 2012 plaats 
te maken voor een nieuw Heidezicht.
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