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De Historische Kring Bussum is 
op 7 juni 1983 opgericht ‘en aan-
gegaan voor onbepaalde tijd’, 
zoals dat in de taal van statuten 
heet. We vieren dit jaar dus het 
achtste lustrum.

Werkers van het eerste uur waren 
de voorzitter, Wil van Berkel, en 
vicevoorzitter/historisch adviseur 
Martin Heyne. Maar we komen 
in de eerste jaren ook andere be-
kende figuren tegen, zoals Mar-
cus van der Heide, Gerard Lange-
meijer, dr. A.C.J. de Vrankrijker, 
Ina de Beer en vele anderen. 

Er werden werkgroepen ingesteld 
voor Dorpskern, Verzet 1940-45, Li-
teratuur, Architectuur en Oudheid-
kamer en Documentatie. Die laat-
ste werkgroep zou uitgroeien tot 
het documentatiecentrum, dat een 
grote hoeveelheid knipsels, kran-
ten, tijdschriften, foto’s, kaarten en 
voorwerpen beheert en dat nu het 
zenuwcentrum van de vereniging 
vormt. De digitale database is ook 
een uitvloeisel van die Oudheidka-
mer en Documentatiecentrum.

Irenekapel
Bij zijn afscheid als voorzitter in 

Historische Kring Bussum bestaat 40 jaar!

Het Muiderberger haventje

Het warme zomerweer heeft dit jaar al voor heel wat zonnige 
stranddagen gezorgd. De Weesper persfotograaf Gerrit Hols schoot 
deze foto op een koelere stranddag. We zien het haventje van Mui-
derberg anno 1985 met de aanlegsteiger voor zeilbootjes en (aan 
het begin van de steiger) nog de oude vervallen, houten badhokjes.

	¢ Het verlichte huis van P.H. Kok, 
Brinklaan 80.

oktober 1985, dus krap twee jaar 
na de oprichting, kon Van Ber-
kel al trots terugblikken op een 
mooie staat van dienst. Er was een 
tentoonstelling georganiseerd 
over het verzet, er was aandacht 
besteed aan het 100-jarig bestaan 
van de St. Vituskerk, men was in 
het geweer gekomen voor het be-
houd van de Irenekapel, er waren 
ledenavonden georganiseerd door 
de werkgroepen en Marcus van de 
Heide had een aan de HKB opge-
dragen boek gepubliceerd: Bussum 
door Schrijversogen. De vereniging 
was in korte tijd gegroeid van cir-

ca dertig naar honderdveertig le-
den. En in december 1984 was het 
eerste nummer verschenen van 
het Contactblad; ‘het visitekaartje 
van onze vereniging’. De contri-
butie bedroeg (minimaal) 20 gul-
den, en een los nummer van het 
Contactblad kostte 3 gulden.

Contactblad
Het Contactblad, dat in 2005 werd 
omgedoopt in Bussums Historisch 
Tijdschrift en dat in 2006 voor het 
eerst in het huidige formaat ver-
scheen, heeft van het begin af aan 
een belangrijke rol gespeeld in de 
vereniging. Tot dan toe was er 
betrekkelijk weinig geschreven 
over de geschiedenis van Bussum, en al helemaal niet op het micro-

niveau van de individuele perso-
nen, gebouwen, instellingen en 
organisaties. In het Contactblad 
van de jaren 80 en 90 van de vo-
rige eeuw zie je een grote hoeveel-
heid detailstudies voorbijkomen 
over alle mogelijke onderwerpen, 
niet zelden leunend op de alle 
documenten die de HKB aan het 
verzamelen was. Dat we nu zo-
veel weten (en kunnen vertellen) 
over het Bussum van de afgelopen 
tweehonderd jaar is grotendeels 
aan schrijvers en vorsers uit die 
jaren te danken.

Website en digitaal archief
De vereniging maakte ook al 
vroeg gebruik van de mogelijk-
heden van de digitale informatie-

voorziening. Er kwam een mooie, 
toegankelijke website en er werd 
al gauw begonnen met de aanleg 
van een digitaal archief, dat in-
middels meer dan veertigduizend 
items bevat en dat op diverse ma-
nieren doorzoekbaar is. Hetzelfde 
geldt voor het digitale archief 
van het Bussums Historisch Tijd-
schrift en zijn voorganger, het 
Contactblad, waarvan bijna alle 
jaargangen nu digitaal terug te 
vinden zijn: kijk maar eens op 
de website onder de knop ‘publi-
caties’, waar u overigens ook alle 
afleveringen van deze rubriek 
kunt terugvinden (onder ‘Uit de 
Krant’), alsmede een groot aan-
tal wandelingen en fietsroutes in 

Bussum en omgeving. Ik durf wel 
te stellen dat er niet veel histori-
sche kringen zijn die ons in dat 
opzicht overtreffen. De vereni-
ging telt intussen meer dan elf-
honderd leden en eigenlijk is het 
onbegrijpelijk dat dat er niet nog 
veel meer zijn! Op de homepage 
www.historischekringbussum.nl 
staat rechtsboven een knop waar-
mee u daar iets aan kunt doen!

Kortom, lang leve de HKB! In sep-
tember vieren we het achtste lus-
trum met een expositie over het 
Bussum van honderd jaar gele-
den. Daarover later meer, maar in 
de illustraties bij dit artikel krijgt 
u vast een voorproefje.

Nol Verhagen

	¢ De ereboog aan het begin van de Nassaulaan ter ere van het 25-jarig re-
geringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923.

	¢ Plattegrond van Bussum in 1924.

	¢ De Irenekapel, bakermat van de Nederlandse televisie; gesloopt in 1992.

	¢ De St. Vituskerk aan de Brinklaan in de jaren 20.

Digitaal archief dat 

inmiddels meer dan 

veertigduizend items 

bevat
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