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Hugo van de Klashorst en zijn kinderen
In de serie verhalen bij de terug-
gevonden pasfoto’s van Bussu-
mers uit de jaren twintig deze 
keer aandacht voor spoorweg-
man Hugo van de Klashorst en 
zijn kinderen, die zich eveneens 
in Bussum vestigden. 

Hugo Jan van de Klashorst werd 
geboren op 27 augustus 1875 in 
Wijk bij Duurstede als zoon van 
J.N. van de Klashorst en S.W. de 
Kruijff. Hij trouwde op 27 augus-
tus 1897 met Catharina Heijmans 
(geboren op 9 oktober 1872 in 
Den Haag). In 1908 kwamen zij uit 
Amsterdam naar Bussum om in 
eerste instantie te gaan wonen op 
Badhuislaan 37. Enkele jaren later 
verhuisden ze naar Singel 60, en 
in maart 1931 vertrokken zij naar 
Jacob Obrechtlaan 14. Ze kregen 
twee kinderen: Wilhelmina (14 
juni 1898) en Jacobus Nicolaas (8 
oktober 1902). 

Hugo
In december 1889 werkte Hugo als 
leerling bij de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij (HIJSM). 
Hij zou daar daar gedurende 48 
jaar carrière maken. Toen hij met 
pensioen ging was hij afdelings-
chef eerste klas en werd hij ‘pas-
send gehuldigd’ – zoals het in de 
Bussumsche Courant van 1937 
stond – in het hoofdgebouw van 
de NS in Utrecht. Maar al eerder, 
in augustus 1936, werd hij gerid-

derd vanwege al zijn verdiensten. 
Hij was geen man die stil kon zit-
ten, want naast zijn werk was hij 
bijna 30 jaar (van januari 1916 
tot juli 1945) actief als secretaris 
van het college van kerkvoogden 
van de Nederlandsch Hervormde 
Gemeente Bussum. Bovendien 
was hij vanaf 1927 voorzitter van 
Christelijke Schoolvereniging In-

stituut Juliana. Deze vereniging 
had in 1917 de school van Sytze 
Brandsma (Instituut Brandsma) 
aan de Graaf Wichmanlaan over-
genomen en noemde die school 
naar prinses Juliana. Hugo zette 
zich in voor nieuwbouw aan de 
Willem Kalfflaan, waar de Juliana-
school in 1930 werd geopend. Ook 
na de realisatie van het nieuwe 
pand bleef Van de Klashorst nog 
jarenlang actief voor deze school. 
Omdat de foto een strenge man 
suggereert, is het juist opvallend 
hoe hij telkens weer wordt om-
schreven als een opgewekt per-
soon, heel prettig in de omgang. 
Hugo van de Klashorst overleed 
op 29 juni 1953 en werd begra-
ven op de Algemene en Nieuwe 
Rooms-Katholieke begraafplaats 
in Bussum, waar ook zijn vrouw 
werd begraven, die op 9 april 1960 
overleed. 

Dochter Wilhelmina 
Wilhelmina (Mien) van de Klas-
horst behaalde haar mulo-diplo-
ma aan de Koningin Wilhelmina-
school aan de Brinklaan en werd 
onderwijzeres aan de Christelijke 
Marnixschool in Den Haag, later 
aan de Brandsmaschool in Bus-

sum. Zij trouwde op 6 december 
1923 met boekhouder Cornelis 
Gerrit Slaap (geboren op 26 febru-
ari 1899 in Bussum) en ging met 
hem op Huizerweg 55 wonen. Zij 
kregen twee dochters, Catharina 
en Clasina Gerardina. In augus-
tus 1928 vertrok het gezin naar 
Oisterwijk, waar Cornelis op 21 
februari 1929 overleed, nog maar 
29 jaar oud. Mien kwam met haar 
dochters terug naar Bussum en 
trok bij haar ouders in. Zij heeft 
op een gegeven moment haar 
beroep van onderwijzeres weer 
opgepakt. Nadat haar vader over-
leden was, verhuisde ze in mei 
1954 met haar dochters naar Roe-
mer Visscherlaan 20. Toen haar 
laatste dochter in september 1968 
het huis verliet, ging Mien naar 
het bejaardenhuis De Heul aan 
de Koekoeklaan, waar zij op 31 
augustus 1972 overleed. Ze werd 
begraven op de Algemene Begraaf-
plaats in Bussum. 

Zoon Jacobus 
Jacobus Nicolaas (Ko) van de Klas-
horst slaagde in juli 1921 voor zijn 
eindexamen aan de Gooische HBS 
en werd kantoorbediende. In ja-
nuari 1925 vertrok hij naar Deli, 
aan de oostkust van Sumatra in 
Nederlands-Indië. Op 25 maart 
1926 trouwde hij bij volmacht 
met de Amsterdamse Henriëtte 
(Jet) P.J.M. Korsten. Volgens de hu-
welijksakte is hij tabaksplanter Ko 
van de Klashorst en woont hij op 

de onderneming Padang Boelan. 
Ko heeft tijdens de Tweede We-
reldoorlog als sergeant 2de klas 
geïnterneerd gezeten in een Ja-
pans kamp. Later is het echtpaar 
in Amsterdam gaan wonen. Hen-
riëtte overleed op 16 april 1960 in 
Bussum. Ko hertrouwde met Jan-
netje M.G. Simon en overleed op 
7 juni 1998. 

Bronnen: Archief Historische 
Kring Bussum; Archief Gooi en 
Vechtstreek, met dank aan Philip 
Stoffels; Online-begraafplaatsen.
nl en lokale kranten. 

Marja Klein, met dank aan Ella Eweg

Bussumers uit de jaren twintig

 ¢ Hugo van de Klashorst.

 ¢ Catharina van de Klashorst-
Heijmans.

 ¢ De Julianaschool aan de Willem Kalfflaan, architect Nico Doornberg. 

 ¢ Cornelis Slaap (foto van Mien 
ontbreekt helaas).

 ¢ De Brandsmaschool aan de Graaf Wichmanlaan.

 ¢ Ko van de Klashorst

 ¢ Onderneming Padang Boelan, rechts de sorteerhuisjes  Foto Koninklijk 
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