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Ergerlijk zwarte doodskleur van hek rond 
Wilhelminaboom
Op de Herengracht in Muiden 
staat tegenover de historische 
panden Vechtzicht (nu Piet de 
Leeuw) en restaurant Graaf Flo-
ris V al meer dan honderd jaar 
de Wilhelminaboom. Deze boom 
is geplant in 1898, het jaar dat 
Wilhelmina koningin werd. De 
kroning en inhuldiging van de 
achttienjarige prinses Wilhelmi-
na werd in Muiden op 1 en 2 sep-
tember 1898 groots gevierd.

Programma 1 september
Op 1 september begon het feest 
om kwart over acht met “Het Lui-
den der Klokken”, gevolgd door de 
“Intocht van den Burgemeester”. 
De burgemeester werd opgehaald 
door een “Eerewacht” en maakte 
onder het luiden van de kerkklok-
ken met het fanfarecorps Crescen-
do een rondgang door de stad. Van 
9 tot 10 uur was er een “Cantate 

der Schoolkinderen”. De kinderen 
van de School voor Openbaar Lager 
Onderwijs en van de School voor 
Christelijk Volksonderwijs zongen 
op het Sluisplein de Oranje Nassau 
Cantate. Daarna was er tot 12 uur 
een kinderfeest. Het programma 
van de eerste dag was dus niet zo 
veel anders dan wat het Comité 
Openbare Feesten tegenwoordig 
organiseert op Koningsdag.

Programma 2 september
Op 2 september begon het iets 
vroeger: om 7 uur werd de burge-
meester ingehaald door de com-

pagnie matrozen en de Commis-
sie voor de Inhuldigingsfeesten, 
waarvan de leden herkenbaar wa-
ren aan een breed oranje lint met 
een medaille. Om acht uur volgde 
“Het Spelen van Liederen op de 
Kazerne”. Dit moeten we letterlijk 
nemen: Muiden was destijds een 
vestingstad en het militaire korps 
speelde boven op de kazerne ‘eeni-
ge Vaderlandsche liederen”. Om 
9 uur vermeldde het programma 
“uitvoering van Mannenzang” en 
om tien uur “Het Planten van den 
Oranjeboom”. Nu werd een jonge 
boom geplant op de plek waar 
hij nu al 126 jaar staat. De krant 
schreef hierover:

Oranjeboom
“Terstond hierop volgde het plan-
ten van den Oranjeboom. De eer 
van dit nummer van het program 
komt geheel toe aan onze stadge-
noot de heer A. Mühl, die geheel 
alleen de benoodigde gelden voor 
den boom en het prachtige hek 

heeft bijeengebracht. Met eene 
toepasselijke aanspraak droeg 
genoemde heer den boom over 
aan het Gemeentebestuur, dat bij 
monde van den Burgemeester dit 
sieraad van ons plaatsje aanvaard-
de. De Harmonie verlevendigde dit 
toneeltje met hare opwekkende 
tonen.”

Zwarte doodskleur
Hierna volgde om 13 uur nog een 
historische optocht, om 18 uur een 
muziekuitvoering en om 22 uur 
werd het feest afgesloten met een 
sprankelend vuurwerk. Men kon 
terugkijken op een geslaagd feest. 
Toch bleek er naderhand nog wel 
iets te wensen over te zijn. De Gooi 
en Eemlander van 8 juni 1901 ver-
meldde: “Menigeen heeft zich ze-
ker al eens geërgerd aan de dikke 
zwarte doodskleur van het mooie 
hek om onzen Wilhelminaboom. 
Gelukkig bestaat er kans op, dat 
het spoedig een ietwat vroolijker 
aanzicht krijgt. De heer A. Mühl, 

aan wiens initiatief wij den boom 
met het hek hebben te danken, ge-
troost zich thans weder de moeite, 
om de noodige gelden voor het 
schilderwerk te verkrijgen, ter-
wijl de heer de Rooy belangeloos 
het opzicht over de uitvoering zal 
waarnemen. Het is te hopen, dat 
ieder zijn penningske zal willen of-
feren om het hek tot een sieraad 
van de Herengracht te maken”.

Op diverse ansichtkaarten uit het 
begin van de twintigste eeuw is 
zichtbaar dat het destijds nog een 
heel dunne boom was achter een 
zwart hek. Als we de grote boom 
nu zien, met een mooi groen hek, 
mogen we toch zeggen dat het een 
sieraad van de Herengracht is ge-
worden, tussen de terrassen van de 
twee restaurants. Aan het hek han-
gen bakken met fleurige viooltjes. 
De Wilhelminaboom achter het 
groene hek met de mooie gouden 
letters Wilhelmina zien we op bij-
gaande foto.

Koninklijke bomen
De Wilhelminaboom was de eer-
ste koninklijke boom die in Mui-
den geplant werd. Er is ook een 
Koningin Julianaboom, geplant 
in 1948 aan de Burgemeester de 
Raadtsingel, waar nu de dokters 
praktijk is. Helaas is de oorspron-
kelijke boom doodgegaan, maar 
in 2024 is opnieuw een boom 
aangeplant, waarvan we hopen 
dat het weer een mooie stevige 
boom zal worden. Muiden heeft 
geen Koningin Beatrixboom: die 
is in Muiderberg neergezet. Wel is 
er in Muiden op 30 april 2013 een 
Koning Willem Alexanderboom 
geplant op het Ravelijnsplein.

Bronnen
Informatie uit het archief van 
HKSM en de Gooi en Eemlander 
van 3 september 1898 en 8 juni 
1901.

Ayla Blüm

Koninklijke bomen in Muiden

 ¢ Programmaboekje van de  
feestelijkheden 

 ¢ De Willem Alexanderboom op het Ravelijnsplein 1913 (Ayla Blüm)  
 ¢ De nieuwe Julianaboom aan de Burgemeester de 

Raadtsingel (foto Ayla Blüm)   ¢ De Wilhelminaboom nu (foto Ayla Blüm) 

Het militaire 
korps speelde 
boven op  
de kazerne


